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LITURGIE zondag 21 september, Gorechtkerk 
 
Orgelspel  
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 138: 1, 3 en 4 – U loof ik, Heer, met hart en ziel 
 
Bemoediging en groet  
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer 
Gemeente:   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Gemeente:   EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer 
Gemeente:   AMEN 
 
Zingen: Lied 25 b – Houd mij in leven, wees Gij mijn redding (voorzang = koor, allen= 
gemeente) 
 
Gebed om ontferming  
 
Zingen:  Lied 989 – Gelukkig de armen van geest door koor 
 
Kinderen gaan naar de nevendienst toe 
 
Inleiding op de Schriftlezingen 
 
Gebed bij de opening van de Schriften, gezongen met Lied 333 – Kom, Geest van God 
(eerste keer koor, tweede keer allen)  
 
Schriftlezing: Deuteronomium 6: 4-6 
4 Hoor, Israël! De HEER, onze God, de HEER is één en enig. 
5 Daarom zult u de HEER, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw 
kracht. 
6 Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. 

 
Schriftlezing: Efeze 4: 1-6 
1 Zo roep ik, de gevangene in de Heer, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen 
bent, waardig is, 
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2 in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen, 
3 en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede: 
4 één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping: 
5 één Heer, één geloof, één doop, 
6 één God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in u allen is. 
 
Zingen:  Lied 970: 1, 2 en 3 – Vlammen zijn er vele (Koor 1, alleen 2 en 3) 
 
Schriftlezing: Matteüs 11: 28-30 
28 Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven. 
29 Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie 
werkelijk rust vinden, 
30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht. 

 
Zingen: Lied 970: 4 en 5 – Velen mogen dienen (Koor 4, allen 5)  
 
Prediking 
 
Muzikaal intermezzo Tomaso Albinoni (1671-1751) uit: Sonate a moll: Allegro   
 
Kinderen komen terug van de nevendienst 
 
Zingen: Lied 968: 1, 2 en 5  – De ware kerk des Heren  
 
Dankgebed, voorbede, onderbroken met 62a  - Bij God alleen verstilt mijn ziel (eerste 
keer koor, tweede keer gemeente ) stil gebed en gezamenlijk Onzevader  
 
Kinderen kunnen uit de oppas worden opgehaald.  
 
Slotlied: Lied 704 – Dank, dank nu allen God 
 
Zegen, beantwoord met Amen 
 


